                                      Het besturen van een club 
Al meer dan 25 jaar ben ik voorzitter van onze club ,normaal gezien moet er volgens de statuten om de 2 jaar door het bestuur een herverkiezing van de mandaten gebeuren  maar telkens als de vraag gesteld werd is er door het bestuur  beslist om alles te laten zoals het was ; het was goed zo !
Na alles wat er nu gaande is op de putten in Melle wil ik als voorzitter toch even terugblikken op de geschiedenis van vissersclub De Waterlelie  
De club is gesticht tussen pot en pint in Café Central op 1/7/1975  door de toenmalige eigenaar  van Café Central Julien en enkele cafévrienden ,en met succes want op korte tijd telde de club 150 leden en vanaf het tweede jaar was ik daar zelf ook al bij en ik was er ook meteen clubkampioen 
Er werd gevist op een omwalling van het kasteel  van  smissenbroek ,De Lange Wal , tussen de bomen , ondiep en in de herfst een pak bladeren te verwerken
De lange wal werd al vlug te klein en kampte ieder jaar met eendenkroos waardoor hij  niet meer te bevissen was
Er werd door het bestuur dan ook uitgekeken naar een ander clubwater en na verloop van tijd gevonden bij boer Moreels op de lobos  in scheldewindeke 
Een noodoplossing ,want dat vijvertje was veel te klein voor onze club en is dan met toestemming van de eigenaar op kosten van onze club door mijzelf met een grote graafmachine op een paar dagen tijd omgetoverd tot de vijver zoals hij nu is 
Er werd door toenmalig voorzitter Germain een akkoord bereikt dat wij 6 jaar geen huur zouden betalen ter compensatie voor de kosten aan de vijver
Deze afspraken werden door de eigenaar spijtig genoeg niet nageleefd en na een  jaar moest er terug huur worden betaald ,om de rust te bewaren werden er door het bestuur toegevingen gedaan ,alhoewel dit contractueel eigenlijk niet hoefde !
Nu er een mooie vijver was begon de eigenaar geld te ruiken en opende er zelf  een Cafetaria  en verbood hij ons nog een kantine te openen tijdens onze wedstrijden waardoor een groot deel van ons inkomen weg viel  en tegen de einddatum van ons contract kregen we onze opzeg 
We zaten toen meteen zonder vijver en hebben toen een paar jaar hier en daar gevist ,op de vijvers van MDM hengelsport , in smeerrebbe -Vloerzegem en ook een paar wedstrijden op put 4 te Melle bij de Roger 
Toen na een paar jaar (in 2005 ) Roger ernstig ziek werd en mij voorstelde de put in eigen beheer te nemen heb ik geen seconde  getwijfeld 
De huur was toen nog  betaalbaar en we hadden eindelijk een eigen visvijver ,maar een water van 5 ha bepoten en onderhouden is niet zo simpel en kost een pak geld en werk  ,put 4 is eigenlijk nooit rendabel genoeg geweest om met het geld van de vergunningen de huur, de vis en het onderhoud te betalen,  het was dan ook hard nodig om eetfestijnen te organiseren om uit de kosten te geraken ,iets wat tijd ,werk en veel inzet kost van een bestuur ,en van de burgerlijke aansprakelijkheid nog niet gesproken !,maar ons bestuur was  toen nog zoveel jonger ook hé ! 
Vanaf het eerste jaar dat we op put 4 in Melle visten werd ik door een aantal leden uit Melle al meteen  onder druk gezet om het Clublokaal naar daar te brengen ,iets waar ik mij altijd tegen verzet heb en wat uit respect voor Julien als stichter van onze club hoegenaamd niet kon en ik weet dat dit mij door veel Mellenaars altijd kwalijk genomen is en de meesten weigerden dan ook om na de wedstrijden mee te komen naar ons clublokaal te Oosterzele 
En nu na zoveel jaar vissen op put 4 krijgen we  de ene tegenslag na de andere over ons heen ,twee jaar corona maatregelen met in het eerste jaar een volledig visverbod (een paniekmaatregel van de regering die zeker covid 19 niet heeft  tegenhouden ,geen samenkomsten of de kantine openen als de horeca dicht moet dat kunnen we nog begrijpen , maar NIET VISSEN ??? op een domein van 5 ha waar men in open lucht 100m uit elkaar kan zitten , de veiligste plaats om geen covid te krijgen was in deze periode  aan de vijver ) 
Maar als er niet gevist mag worden koopt er natuurlijk bijna niemand een vergunning en de vaste kosten van de club blijven doorlopen 
Er was in December2019 al om 5300€ brasem uitgezet en in Januari 5850€   
huur betaald  plots  kon er ook 2 jaar geen eetfestijn meer gegeven worden ,onze belangrijkste bron van inkomen viel zomaar weg ,er werd toen door de Heer Daniel Hofman  aan de NMBS gevraagd om de huurprijs van putten te Melle tijdens de covid periode tijdelijk  aan te passen maar tevergeefs en als vereniging kregen we van onze brave regering ook niets !
De bodem van de clubkas werd na deze moeilijke jaren dan ook zichtbaar 
En toen we eindelijk  eind 2022 terug een eetfestijn konden organiseren kregen we op onze put door een combinatie van een virus en blauwalgen een grote vissterfte en enkele weken later raakte dan ook bekend dat de NMBS de visputten te Melle in 2023 gaat verkopen 
Het had dus geen zin om nog zotte kosten te doen om een stroomgenerator en pompen te plaatsen en vis uit te zetten als we toch aan ons laatste maanden bezig waren en we hadden daar eigenlijk ook het geld niet meer voor  !
Deze beslissing kwam hard aan en heeft tranen en slapeloze nachten gekost ,maar er is niets aan te veranderen en er zijn ergere dingen in het leven !
Wij hebben er ons als bestuur altijd 100% voor ingezet om vis uit te zetten , gras te maaien , bomen te snoeien, trapjes en visplaatsen te maken en de vijver proper te houden zodat iedereen zijn hobby in de allerbeste omstandigheden kon beoefenen en dit alles aan een democratische prijs van 75€ waar dan nog een gratis clubkampioenschap in begrepen is met een prijzentafel aan verbonden van     +- 1500€, ik denk dat ge lang gaat mogen zoeken om dat elders in andere clubs nog te vinden !
En toch kregen we daar van sommige vissers weinig respect voor ,de kritiek als er al eens slecht gevangen  werd op een wedstrijd , en vooral de scheldpartijen via de telefoon na de bekendmaking dat we stopten met put  4  is  lang in de kleren blijven hangen en terwijl wij als bestuur diep in de put zaten waren er dan nog enkelingen die het aandurfden om mij te vragen of zij het geld ,1/5   (+- 10€  )van de vergunning konden terug krijgen ,bedankt voor de steun en de loyaliteit aan onze club!!!, en ik hoop voor deze mensen dat het nu elders in andere clubs overal zoveel beter zal zijn dan bij ons ???
Waarom willen  de mensen toch altijd oordelen en veroordelen over zaken waar ze de ware achtergrond niet van kennen ???
Voor het overgrote deel van onze leden werd er ons een oplossing aangeboden op de zuiveraar tot 31/12/2022 ,waarvoor onze dank aan Hengelsport GNC 
Tijdens de opruimingswerken aan de put hebben we veel ramptoeristen gezien
maar weinig  helpende handen ,toch waren er twee mensen die wel zagen dat we in de put zaten en de handen uit de mouwen staken  ,proficiat Wilfried en Gunther, en VAN HARTE BEDANKT !
Na alles wat er nu gebeurd is begint een mens toch eens te bezinnen ,we hebben als bestuur zoveel energie gestoken in deze club , zoveel uren onbezoldigd werk ,zoveel benzine verreden van thuis naar de put en omgekeerd ,was het dit wel allemaal waard voor het respect dat men er maar voor terugkrijgt van SOMMIGEN en ik zeg hier wel sommigen ?
Als het gras eens lang stond zei men <voorzitter ge moogt uw gras  maaien > 
Maar als het gemaaid was heb ik nooit gehoord <voorzitter de put ligt proper >
Gelukkig zijn het maar enkelingen en hebben we ook nog veel goede leden die ons vertrouwen wel waard zijn en waarvoor we het graag gedaan hebben en deze mensen willen we hiervoor ook graag bedanken 
Met deze mensen willen we de volgende jaren dan ook graag verder doen in een beperkte groep en in een vriendschappelijke sfeer 
2023 zal natuurlijk moeilijk worden , we moeten afwachten wat er in Melle gaat gebeuren,  wie  deze vijvers gaat kopen en wat de mogelijkheden gaan zijn om er nog wedstrijden te vissen, misschien kan dat nog meevallen ? ,de putten worden niet opgevuld hé ,ze worden verkocht , maar aan wie ?????
We gaan nog niet panikeren, we kunnen later nog altijd vissen op andere vijvers of met een visverlof voor openbaar water(maar hoeveel mensen gaan we daarvoor meekrijgen ?) maar dit is nu niet aan de orde ,we zien einde 2023 
We kunnen al twee wedstrijden geven op de Zuiveraar ,15 april en 13 mei  ,maar einde Mei is het ook daar gedaan ,een clubkampioenschap is er niet 
Het zullen gewoon enkelvoudige wedstrijden zijn met inleg en 100€ gratis uit de kas , het geld dat nog in kas is gaan we zoveel mogelijk besteden aan de vissers die al jaren lid zijn , we aanvaarden geen nieuwe leden in2023 
Er zal in 2023 ook geen lidgeld gevraagd worden  ,later zien we wel 
Als de dag komt dat we volledig stoppen en er is nog geld is kas dan zullen we de statuten van een feitelijke vereniging naleven en dat schenken aan een vereniging met een goed doel ( artsen zonder grenzen of kinderkankerfonds ) 
Ik hoop  dat deze  brief  ogen doet opengaan en veel duidelijk heeft gemaakt 
Ik wens verder aan alle mensen van goede wil een zalig kerstfeest en een gezond 2023 en tot later aan de waterkant !
Uw Voorzitter      Daniel 
